
Kruiskerk, zondag 3 december 2023, 9.30 uur 
Eerste advent 
 
Voorganger: ds. Martin van der Klis 
Muziek: Geurt Albert Buitenhuis 
 
 
Welkom (door ouderling van dienst Dick Woudenberg) 
 
Zingen: Psalm 130:3,4  
 
3. Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort. 
 Mijn hart, hoezeer onrustig wacht zijn verlossend woord. 
 Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht, 
 blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht. 
  
4. Gij al Gods bondgenoten, ziet naar zijn toekomst uit! 
 De Heer is vast besloten, tot goedertierenheid! 
 Hoort aan de goede tijding; Hij geeft in zijn geduld 
 aan Israël bevrijding van onrecht en van schuld. 
  
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Gedichtje en aansteken van de eerste adventskaars (door Stan) 
 
Zingen: Een toekomst vol van hoop (Sela) 
 

In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
  
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
  
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
  
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 



in de allerzwartste nacht.                   
   
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
 
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  

 
Gebed 
 
Projectlied: filmpje gemaakt door Wakin’ 
 
Kindermoment (door Rinske en Astrid) 
 
Aansteken van het lichtje voor de kindernevendienst 
 
De kinderen (groep 1 t/m 8) gaan naar de kindernevendienst 
 
Bijbellezing: Marcus 13:3-8, 24-26, 33-37 (NBV21) (door Erik Vedder) 

 
3 Toen Hij op de Olijfberg was gaan zitten, tegenover de tempel, en Petrus, Jakobus, 
Johannes en Andreas alleen met Hem waren, stelde Petrus Hem de vraag: 4 ‘Vertel 
ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we herkennen dat 
het zover is?’ 5 Jezus antwoordde: ‘Pas op dat niemand jullie misleidt. 6 Want er 
zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben het,” en ze zullen 
veel mensen misleiden. 7 Als jullie berichten horen over oorlog en oorlogsdreiging, 
wees dan niet verontrust. Die dingen moeten gebeuren, maar daarmee is het einde 
nog niet gekomen. 8 Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene 
koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er aardbevingen en hongersnoden zijn: 
dat is het begin van de weeën.  
  
24 Maar in de dagen na de verdrukking zal de zon verduisterd worden en de maan 
geen licht meer geven, 25 de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse 



machten zullen wankelen. 26 Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, 
bekleed met grote macht en luister.  
  
33 Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen. 34 Het 
is als met een man die op reis ging: hij verliet zijn huis en droeg het beheer over aan 
zijn dienaren, die elk een eigen taak kregen, en de deurwachter gaf hij opdracht om 
de wacht te houden. 35 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de heer 
des huizes komt, ’s avonds, of midden in de nacht, of bij het eerste hanengekraai, of 
’s morgens vroeg. 36 Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling 
komt. 37 Wat Ik tegen jullie zeg, zeg Ik tegen iedereen: wees waakzaam!’ 

 
Zingen: Lied 751:1,2,3 
 
1. De Heer verschijnt te middernacht! 
 Nu is nog alles stil, 
 maar zalig hij die toch reeds wacht 
 en Hem begroeten wil. 
  
2. Want ook als niemand naar Hem vraagt 
 noch in zijn dag gelooft, 
 zijn komst wordt door geen macht vertraagd: 
 Hij heeft het zelf beloofd. 
  
3. Wie waakt er als een trouwe knecht, 
 zijn Meester toegedaan, 
 dat als de Heer komt om zijn recht 
 hij voor Hem kan bestaan? 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Gaudete (wij verheugen ons) (Sela)  

 
(graag het filmpje tonen, als het kan met ondertiteling;  
tot 3.41, daarna komt reclame) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=rgyvNJx97t4 

 
Mededeling van overlijden Anneke Alblas-Koetsier 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, zingen van het Onze Vader (Lied 1006) 
 

Onze Vader in de hemel, 
U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: 
zoals U is er maar één. 
 
Doe ons telkens weer geloven 



in een wereld zonder pijn, 
In uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien zal zijn. 
 
Help ons samen goed te leven 
en te doen wat U graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild. 
 
En vergeef ons wat we fout doen, 
net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander, 
maar weer samen verder gaan. 
 
Help ons om te zien wat goed is 
en wat slecht is, boos of naar. 
Geef dat wij het juiste kiezen, 
dat we goed zijn voor elkaar. 
 
Onze Vader, wij geloven, 
dat u onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt u ons verder. 
Hier en nu en straks. Altijd. 
Amen. Amen 

 
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
 
De kinderen mogen uit de crèche op gehaald worden 
 
Collecte: 1. voor kinderen in Oeganda. 2. voor de kerk  
 
Collectefilmpje: 
 

https://vimeo.com/123176055 
 
Zingen: Psalm 98:1,4 
 
1. Zingt een nieuw lied voor God de Here, 
 want Hij bracht wonderen tot stand. 
 Wij zien Hem heerlijk triomferen 
 met opgeheven rechterhand. 
 Zingt voor de Heer, Hij openbaarde 
 bevrijdend heil en bindend recht 
 voor alle volkeren op aarde. 
 Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
   
4. Laat alle zeeën, alle landen 



 Hem prijzen met een blij geluid. 
 Rivieren klappen in de handen, 
 de bergen jubelen het uit. 
 Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
 Hij komt, o volken weest verblijd, 
 Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
 zijn heil en zijn gerechtigheid. 
 
Zegen 
 
Zingen: driemaal ‘amen’ 
 
 
 
 
 
 
 
 


